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Bonjour 

Het is weer zover. Een nieuw P-Iekske in de brievenbus. Ik hoor jullie al juichen: ‘Joepie! Opnieuw 

dikke zever lezen, dat doe ik graag.’ Met veel plezier schrijf ik dan ook dikke zever.. ZEVER! Hihi... 

Even denken wat we tijdens het volgende deel van het jaar zullen doen..... Uhm... Ah! Pasen vieren. 

Natuurlijk! Daarnaast gaan onze aspi’tjes op trektocht naar de Ardèche. We hebben ook nog een 

hoop activiteiten te doen. Het wordt dus weer een leuk boeltje.  

Zoals jaarlijks gaat onze bloemenverkoop door in mei. Deze keer is dit de 25ste. They’re taking the 

hobbits to Isengard. En ze nemen onze bloemetjes mee. Profiteer er dus maar van wanneer er aan je 

deur wordt geklopt met een bloemetje.. Wanneer uw baby’tje jonger dan 1 jaar de deur opent, krijg 

je zelfs een gratis exemplaar! Of misschien nog niet, ’t is te zien wat meneer de hoofdleider zegt 

natuurlijk.  

‘There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as 

though everything is a miracle.’ Jaja, Einstein was nog geen dom manneke, hé! Lees deze zin maar 

drie keer en je zal ze misschien begrijpen. En er misschien wel naar beginnen leven.. Zover de 

filosofische shizzle ma nizzle.  

Het schijnt dat de Chiroshima-fuif doorgaat deze paasvakantie in Don Bosco. De favoriete, niet te 

missen, megasjieke fuif van het jaar! Dj Couckie en T.Mastis komen weer het beste van zichzelf 

geven! Daarnaast speelt Convex ook nog wat muziek, om de avond te vullen. We zullen proberen er 

niet te veel mee te lachen. Tomaten mogen wel aanwezig zijn.  

 

Met veel groetjes en kusjes van 

Kirikiri, Jo to the Lene en Heiklokje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag chiroliefhebbers, 

 

Nu de lente in het land is en we dus volop richting Pasen gaan is het tijd voor 

een nieuw piekske. Namelijk de paaseditie van 2015, maar vermoedelijk had je 

dit al door toen je de cover zag van het piekske.  

In de paaseditie blikken we vooruit op de laatste activiteiten van het werkjaar 

2014-2015 ohn. Maar niet getreurd er komen nog schitterende activiteiten aan! 

Eerst is er de welbekende chiroshima, die door gaat op 11 april in joc van 

Ingelmunster.  Daarna volgt de bloemenverkoop die door gaat op 25 april 

hopelijk mogen we jullie hier talrijk verwachten zodat we veel bloemen kunnen 

verkopen zodat we financieel sterk staan om er een geslaagd kamp van te 

maken! 

Dan volgen er nog enkele gewone chiro zondagnamiddagen tot we als laatste 

chiro gaan zwemmen dit gaat door op 31 mei. Hiervoor wil ik graag een oproep 

doen aan de ouders om te helpen met het vervoer naar en van het zwembad. 

En dan volgt natuurlijk nog de apotheose van het werkjaar namelijk het kamp! 

Dit jaar gaan we met zijn allen naar Diest. Hiervoor komen we nog langs om 

jullie in te schrijven, maar begin niet te panikeren als we voor juni nog niet langs 

zijn geweest. Door praktische redenen namelijk de examens van de leiding kan 

het zijn dat we maar in de 2de helft van juni langskomen.  

 

Passelijke groeten 

Berre 

 

 



Proficiat aan de vier gelukkigen! Zij zijn nu aan de beurt om in het midden van de formatie te staan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini wordt 21 

jaar op 22 

april 
 

Levek wordt 

23 jaar op 27 

april 
 

Herbie wordt 

20 jaar op 24 

mei 
 

PJ wordt 23 

jaar op 9 juni 
 



 
Maandag 6 april – vrijdag 10 april 
 

 
Trektocht aspi’s 

Zaterdag 11 april Chiroshima 
 

Zondag 19 april Chiro 
 

Zaterdag 25 april 
 

Bloemenverkoop 

Zondag 10 mei 
 

Chiro 

Zondag 17 mei 
 

Chiro 

Zondag 31 mei Zwemmen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn kont 

doet pijn Wat? 



Vandaag gaan we weer bloemetjes verkopen! 
Verzamelen om 8u45 aan de chiro. De bloemenverkoop eindigt ongeveer om 16u.  Breng 
een klein portemonneetje mee! 

Al wie aanwezig is op onze bloemenverkoop geniet van een kampreductie van €20. Ook 
wie op de dag zelf niet aanwezig kan zijn (voor- en/of namiddag), kan toch €20 korting voor 
het kamp krijgen door minstens 5 bloemetjes per gezin op eigen houtje te verkopen. 1 
surfinia-hangplantje kost nog steeds slechts €6! 
 
Zoals elk jaar voorzien we ook een maaltijd voor de gemotiveerde helpers. Op het 
menu staan dit jaar overheerlijke frietjes en frikandellen met een sausje naar keuze! 
 
HET SYSTEEM: 
Er zijn verschillende opties.  

  Minstens 1 lid van ons gezin is aanwezig op de bloemenverkoop (voor- en/of 

namiddag). De leden van ons gezin betalen de gereduceerde kampprijs: €130 (kind 
1), €125 (kind 2) en €120 (kind 3).  

 Ons gezin zal 5 bloemetjes of meer op eigen houtje verkopen. De leden van ons 
gezin betalen de gereduceerde kampprijs: €130 (kind 1), €125 (kind 2) en €120 (kind 
3). 

Bij deze optie vragen wij u vriendelijk 

- Telefonisch of via mail te verwittigen hoeveel bloemetjes u bestelt (minstens 5 stuks 
voor de gereduceerde kampprijs) aan Charline (0475/43.14.63 / 
charline.beirlandt@gmail.com) 

- Het correcte bedrag (aantal bloemen (minimum 5) X €6) te storten op onze rekening 
(BE52 7386 0634 5709), met vermelding naam oudste lid. 

Afhaling van de bestelde surfinia’s vindt plaats: 

- Zaterdag 26 april doorlopend van 9h tot 16h  

 Ons gezin neemt niet deel aan de bloemenverkoop en gaat bijgevolg akkoord met 
een duurder kamp: €150 (kind 1), €145 (kind 2) en €140 (kind 3). 

  

Hopelijk komen jullie allemaal helpen, want vele handen  maken licht werk en… hoe meer 
zielen, hoe meer vreugde! Ook al kan je slechts enkele uren helpen, kom toch zeker af. Je 
doet er de chiro een groot plezier mee! 

 

 

 



 

PRAKTISCHE INFO  

Dit jaar gaat de bloemetjesverkoop door op zaterdag 25 april. Dan gaan we met de hele 

chiro van deur tot deur om onze mooie bloemetjes te verkopen. 

Ons aanbod en onze prijs blijven ongewijzigd: 
Voor €6 per stuk bieden wij u kleurrijke surfinia-hangplantjes aan. 

Dit initiatief is naast de spaghettiavond een ideale en noodzakelijke manier om onze 

jeugdbeweging op financieel vlak gezond te houden. 

Wij verwachten dan ook dat er een massale opkomst is van de leden. We verzamelen om 

8.45 uur aan de chirolokalen. De bloemenverkoop eindigt ten laatste om 16.00 uur. (Met 

hoe meer we zijn, hoe vroeger het is afgelopen!) ’s Middags voorzien we gratis hamburgers 

op de bbq en een drankje voor alle helpers! 

Ouders die eventueel willen helpen om bloemen rond te 
brengen met de auto, zouden ons hiermee een groet plezier 
doen! Dit kan gemeld worden via gsm aan Charlie      
(0475/43 14 63). Tito’s en Keti’s worden verwacht met de 
fiets. Het is eveneens handig als iedereen een klein 
portemonneetje voorziet. 
Hopelijk komen jullie allemaal helpen, want vele handen 

maken licht werk en… hoe meer zielen, hoe meer vreugde! 

Ook al kan je slechts enkele uren helpen, kom toch zeker 

af. Je doet er de chiro een groot plezier mee! 

Verder belonen we de helpers met een goedkoper kamp. Het hele systeem leest u op de 

vorig bladzijde! 

 



Wat doen we met z’n allen voordat we op kamp vertrekken op 

een zondag in juni?! Inderdaad: zwemmen in Izegem! In 2015 

gaat dit door op zondag 31 mei (14u – 17u). 

Vergeet dus zeker en vast jouw zwembroek/pak niet! (Ook 

voor de kleinsten zijn zwembandjes een handig hulpmiddel.) 

De Tito’s en Keti’s gaan de sportievere toer op en nemen de 

fiets. De andere afdelingen (Sloebers, Speelclub en Rakwi’s) 

gaan met de auto. 

Doordat de examens dan al om de hoek loeren voor de 

meeste leiders en niet iedereen over een roze vervoersbewijs 

beschikt, vragen we enkele bereidwillige ouders die de jonge spruiten naar Izegem kunnen 

brengen en/of terughalen met de auto. 

Gelieve hiervoor contact op te nemen via gsm 0474/86 39 30 (Bode) of via e-mail 
sarahdebode@hotmail.com vóór 27 mei. 
Alvast een dikke dankjewel voor de bereidwilligheid! 

 

 

mailto:sarahdebode@hotmail.com


Na een Chirocarrière van 18 jaar heeft Lies naast haar studies een nieuwe 

uitdaging gevonden. Sedert vorig jaar is zij lid van het Belgisch Bobsleeteam, 

om haar droom verder waar te maken heeft ze jullie steun nodig. Wij wensen 

haar hierbij veel succes.   

 

 



Aangezien ons ledenaantal de laatste jaren blijft toenemen, wordt het steeds 

moeilijker om geschikte kampplaatsen te vinden. Naast onderdak voor iedereen, 

vinden we het ook erg belangrijk om een goede keuken en een ruime dagzaal te 

hebben. Hoe groter de gebouwen echter – zo stellen we vast – hoe groter de 

kans om slaapzalen zonder bedden aan te treffen. Zoals eerder werd meegedeeld 

in voorgaande P-Iekskes, zal iedereen dus genoodzaakt zijn zelf een matje, 

luchtmatras of veldbed te voorzien. Volgens de huidige vooruitzichten geldt dit 

op z’n minst ook nog voor volgend jaar.  

Om problemen m.b.t. het kampvervoer te vermijden, willen we graag 

duidelijkheid scheppen over wat wel en niet mee mag: 

Goedgekeurd 

Schuimmat: deze matjes zijn handig om op te bergen, 

hebben een lange levensduur en 

zijn door hun lichte gewicht 

uiterst geschikt voor tochten 

(festivals) of een tweedaagse. Er 

echter een volledig kamp op slapen, lijkt ons niet ideaal. 

In dit verband bieden zelfopblazende matjes ongetwijfeld 

een (iets) betere nachtrust. 

Luchtmatras: klassieker! Een goeie luchtmatras 

garandeert een goede slaap, ongeacht de ondergrond. 

Het oppompen en lossen kan snel gebeuren met voet- of 

elektrische pompjes. Risicofactoren zijn echter kleine 

gaatjes of het ontsnappen van lucht bij het ventiel, wat 

tot slapeloze nachten leidt. 

Veldbed: grote voordeel hiervan, zeker voor de oudsten die in grote tenten 

slapen, is dat je niet op de grond ligt. Zo 

heb je ’s morgens geen last van de 

ochtenddauw. Verder zijn deze bedden 



relatief goedkoop, licht om te dragen en eenvoudig op te zetten of af te breken. 

Nadeel is dat ze niet geschikt zijn voor de standaard iglo- of werptentjes.  

Al deze spullen zijn het hele jaar door te verkrijgen in winkels als Supra Bazar, 

Globus, AS Adventure… en vlak voor de zomer zelfs in tijdelijke aanbieding bij 

o.a. Aldi! 

Afgekeurd 

Plooibed: een eenvoudige oplossing, een gegarandeerde 

nachtrust, maar een lomp stuk waarvan we er onmogelijk 100 

stuks kunnen meezeulen op kamp. De leiding heeft bijgevolg 

besloten deze niet de aanvaarden op de camion. 

Matras: misschien nog het eenvoudigst van allemaal 

(zo lijkt het toch) want velen hebben wel een matras op 

overschot. Maar ook deze slaapoptie neemt te veel 

plaats in op de camion. Mocht u bij het laden of lossen 

toch een matras zien passeren, dan garanderen wij u 

bij voorbaat dat dit gaat om slaapvoorziening voor onze 

kookploeg. We zijn hen erg dankbaar dat ze hun congé willen opofferen om ons 

van de heerlijkste spijzen te voorzien, dus willen we hun goede nachtrust zeker 

niet in de weg staan. 

Hangmat: een hangmat ligt misschien tijdelijk 

comfortabel, kan relatief compact verpakt worden, maar 

we kunnen u garanderen uit eigen ervaring dat een 

hangmat allesbehalve ideaal is om een nacht in door te 

brengen. Als u op voorhand nog geen rugklachten heeft, 

dan heeft u er de dag erna ongetwijfeld wel. 

 

Levering ter plaatse (van IKEA of elders) is ook strikt verboden, net als ouders 

die matrassen willen voeren en terughalen of andere oplossingen hieromtrent. 

Uitzondering 



 

Mensen die vanwege medische redenen toch iets ‘deftigers’ 

nodig hebben om de volle tien dagen te overleven (op het 

gebied van nachtrust), kunnen hiervoor steeds contact 

opnemen met Brecht Defreyne via mail 

(info@chiromandelburcht.be) of telefonisch (0472/38.93.72). 

Bij twijfel of vragen: gelieve ons eerst te contacteren (zie gegevens hierboven), 

zodat we niets hoeven te weigeren bij het inladen van de bagage. 

Wij hopen op uw begrip. En wees gerust: dit akkefietje zal ons spetterende kamp 

zeker niet beletten! 

 

mailto:info@chiromandelburcht.be


Dag lieve sloebertjes 

We hebben weer een supertijd gehad hé de laatste weken! Weten jullie nog wat we allemaal 

gespeeld hebben? Neen? Dan helpt deze woordzoeker zeker en vast! 

 

 

We zien jullie hopelijk allemaal snel terug 

Backere, Herrie en Mini  

 

 



Liefste speelclubbers 

Wat gaat de tijd toch snel, het supertoffemegacoole kerstfeestje is nog maar net gepasseerd, en het 

is alweer bijna Pasen! Al onze vriendjes waren op het kerstfeestje, en we hebben weer leuke 

cadeautjes gekregen, veel chipjes gegeten en champagne gedronken, leuke spelletjes gespeeld en 

een mooie film bekeken.  

 

Jammergenoeg is het in de winter niet altijd zo’n mooi 

weer, maar daar vinden we wel een oplossing voor! Zo 

zijn we eens naar Aviflora geweest, waar er we een 

echte goochelshow hebben gezien, sommige 

speelclubbers mochten zelfs bij de goochelaar op het 

podium!  

 

 

Toen het zonnetje scheen, was het wel het ideale moment om 

‘ard ipt ges’ te spelen, we hebben toen rugby gespeeld met een 

telefoonboek, gevoetbald met 2 kindjes in 1 rubberen band, 

gehaktbal gespeeld en touwgetrokken. Amai, dat waren leuke 

en actieve spelletjes!  

 

 

We hebben ook al een stralende lentedag mogen meemaken 

in de winter, en gelukkig was het toen net CHIRO!! We 

hebben een estafettespel gespeeld, we moesten onder 

andere tegen elkaar racen met bierbakken, om het eerst een 

sjaaltje te pakken krijgen, en een spaghettisliertenestafette 

doen. De bierbakken zorgden wel af en toe voor wat 

frustratie, maar we zijn uiteindelijk toch allemaal aan de 

overkant geraakt! Wie wil nog eens een bierbakkenrace 

doen?!   

 

 

 



Nu het weer bijna lente is, zullen we nog heeeeeel veel kunnen buitenspelen en leuke spelletjes 

kunnen doen! Ik begin nu al lentechirokriebels te krijgen, jullie ook?  

Om jullie wat bezig te houden tijdens de paasvakantie, vinden jullie op de volgende pagina nog een 

leuke kleurplaat, jullie mogen deze mooi inkleuren en meebrengen naar de chiro om het lokaal wat 

op te fleuren! Veel plezier!   

Groetjes van de beste, leukste en coolste leiding van de hele wereld  

Bode & Mestdagh 

 

                  

 

 

 

 



 



In de chiro Rakwi zijn, 

dat is altijd reuzefijn. 

We gingen schaatsen met z’n allen, 

en af en toe lieten we ons eens vallen. 

 

Ook moesten we het kakamonster bestrijden, 

goh, wat waren dat leuke tijden. 

Zijn drolletjes waren namelijk goud waard, 

en zo hebben we veel punten gespaard. 

 

Met de Aspi’s als leiding was het ook heel fijn, 

zij zullen volgend jaar super goeie leiding zijn! 

 

We moesten ook eens kwartetten verzamelen in het bos, 

en had je geen 4 dezelfde, dan was je de klos. 

In het bos spelen doen we heel graag, 

maar toch zit ik met een vraag: 

er waren een keer maar 6 kindjes aanwezig, 

was de rest met NOG leukere dingen bezig?? 

 

Want niets is zo leuk als naar de chiro gaan, 

neem dat maar van mij aan.  

 

 

 

Berre          Bedong 



Lieve lieve tito’s, 

Vrienden zijn is delen, 

Van vreugde en verdriet, 

dus ook in slechte tijden, 

anders telt het niet! 

Vrienden zijn is eerlijk zijn, 

Tegen jezelf en je vriend, 

Omdat echte vriendschap eerlijkheid verdiend. 

Vrienden zijn is vertrouwen, 

Vertrouwen in elkaar. 

Als dat ontbreekt, 

vergeet dan de vriendschap maar! 

Vrienden zijn is simpel, 

Het gaat niet over jou. 

Laat een ander, wie dan ook, 

nooit alleen staan in de kou. 

 

Stel je open voor iedereen, 

Wacht niet langer STARTING NOW! 

 

Wauw wat een mooi gedichtjeu. Wat wijze woordeun vooraleer we sameun op kamp gaan. 

Want met een hechte vriendgroep is alles veel leuker! We kunnen besties voor het leven 

worden xoxo EN WE KUNNEN VRIENDSCHAPSBANDJES MAKEN EN SAMEN ZINGEN 

ROND HET KAMPVUUR EN SAMEN WENEN BIJ WEENFILMS EN EN EN EN EN EN  

Greetzzzzz from the F.U.N.-team  

CHARLAAAYYYYYYY ANDDDD HEIKAAAAAYYYYYY <2+1 



 

 



 



Beste apsietjes 

Omdat wij een beetje vergeten zijn wat we gedaan hebben vandejaar, zullen we een beetje zeggen 

wat we nog gaan doen hé!  

Van 6 tot 10 april gaan we op trektocht. Het juiste tijdstip van vertrek wordt nog meegedeeld, maar 

het zal niet na 8u zijn :D We trekken rond de vallée de Masmejéan. De tocht is 49km lang, wat wil 

zeggen dat we gemiddeld 16,33333333 km per dag zullen wandelen. Valt wel mee!  

Even een paar sfeerfoto’s... 

 

 

 

  



Mee te nemen: 

 Slaapzak 

 Rugzak + regenhoes 

 Tent (onderling afspreken) 

 Bergschoenen 

 Regenjas 

 Sportkousen 

 Broeken (best kort) en t-shirts en ondergoed (gemakkelijke kledij) 

 Petje voor zon/muts voor kou 

 Zakmes en zaklamp 

 Toiletgerief (toiletpapier, tandenborstel en tandpasta  delen) 

 Zonnecrème, lippenbalsem (delen) en zonnebril 

 Gamellen (best 2), gasvuurtje en gasbommetje + bestek 

 Drinkfles/2 literfles/platypus 

 Survivalfood (pastazakje en energiebar) 

 Plastic zakjes 

 Kodak indien je dit wil 

 

TIP TAP TOP, mijn inspiratie is al op! 

Groetjes van Boeverke en D’heygertje.  

(Als je nog vragen hebt over trektocht, sms me!  me ≠ Luïgi..) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Wist je dat..  

 .. de favoriete kaas van Minivek Club Brugge is? 

 .. Meyere een toastje moet maken met Backere? 

 .. Levek 'Broeder Jacob' kan spelen met haar neus?? 

 .. Iedere minuut dichter komt bij het kamp..? Joepieee!!!! 

 .. Luigi’s geld vol met zakken zit?  

 .. de aspi’s op trektocht gaan naar den Ardèche? 

 .. Chiroshima eraan komt?! 

 .. Freyne zilver heeft behaald op het junior WK????!  

 .. we weer bloemetjes gaan verkopen voor de moedertjes? 

 .. Bad boys, bad boys, whatcha gonna do? Whatcha gonna do when they 

come for you? 

 .. het rietje van Backeres passoa vervliegt? 

 .. Heike haar (ugly) h(e)art dubbel ligt? 

 .. ik het kamp al zie zitten? 

 .. Backie wist dak weetjes moest schrijven? 

 .. er een kapitein mee was op kampverkenning? Een hele stoute kapitein! 

 

 


